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Ontwaak noordenwind

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind! Waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen

zich verspreidt. Hooglied 4 vers 16

Alles is beter dan de dodelijke stilte van onverschilligheid. Soms is de noordenwind van de
beproeving het enige middel dat ervoor kan zorgen dat de reuk van onze genadegaven wordt
verspreid. De bruid onderwerpt zich in het vers van onze tekst nederig aan de terechtwijzingen
door haar Liefste. Ze smeekt Hem om haar Zijn genade te openbaren, hoe dan ook. Ze laat de
manier waarop Hij dat zal doen, aan Hem over. Ze heeft genoeg van de doodsheid en onheilige rust,
die wij soms ook kunnen ervaren in ons leven, en ze verlangt intens naar een bezoek van haar
Liefste, dat haar weer zal aansporen. Toch verlangt ze even sterk naar de warme zuidenwind van de
troost, en naar de glimlach van de Goddelijke liefde. Ze verlangt hiernaar omdat ze zo graag dicht bij
haar Verlosser wil zijn. Vaak heeft de zuidenwind een krachtige uitwerking op ons sukkelende leven.
Deze wind wekt ons leven weer op. De bruid verlangt naar de noordenwind, of naar de zuidenwind,
of naar beiden, zodat zij haar Liefste weer kan behagen met de specerijen uit haar tuin. Net zoals
deze bruid kunnen wij niet verdragen dat we nutteloos zouden zijn. Wat een heerlijke gedachte is
het dat de Heere Jezus verfrist kan worden door onze arme en zwakke gaven. Is dat wel mogelijk?

Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar als wij door beproevingen, of zelfs door de dood heen, in
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staat gesteld worden om Immanuél te verblijden, zouden we dan niet om de noordenwind vragen?
Al zou ons hart tot stof moeten worden verbrijzeld, als onze Heere daardoor verheerlijkt kan
worden, zouden we dat dan niet verlangen? Ongebruikte gaven zijn zoals de heerlijkste geuren, die
verborgen zijn in de kelken van de bloemen. De grote Landman zorgt er in Zijn wijsheid voor dat de
reuk van het geloof, van de liefde, van het geduld, van de hoop, van de onderwerping en van de
vreugde, en van nog vele andere prachtige bloemen uit de tuin tevoorschijn komt, en Hij gebruikt
hier zowel de noordenwind als de zuidenwind voor. Het is mijn gebed dat je door ondervinding zult

weten wat dit betekent.
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