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Voor Iedere Morgen | 17 mei

Wandelen zoals Jezus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2 vers 6

Waarom moeten Christenen Christus navolgen? Zij moeten dit allereerst voor hun eigen bestwil

doen. Als zij verlangen naar welvaart voor hun ziel, moeten zij de ziekte van de zonde ontvluchten

en de kracht beleven van de groei en de genade. Laat Jezus dan hun voorbeeld zijn.  Zij willen graag

zuivere wijn drinken, tot op de bodem van de beker. Zij verlangen naar heilige gemeenschap met de

Heere Jezus. Zij verlangen ernaar om boven de zorgen en moeiten van de wereld verheven te

worden. Laten zij dan wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Niets kan je meer helpen om

hemelwaarts te gaan, dan het dragen van het beeld van de Heere in je hart. Bestudeer al Zijn

bewegingen. Op de momenten waarop je door de kracht van de Heilige Geest in staat wordt gesteld

om met Jezus in Zijn eigen voetstappen te wandelen, voel je jezelf het meest gelukkig en ben je jezelf

het meest bewust van het feit dat je een kind van God bent. Toen Petrus zich op een afstand van

Jezus bevond, was hij onveilig en onrustig. Het is ook belangrijk om op Jezus te lijken omdat dit goed

is voor het getuigenis van het Christendom. Dit getuigenis wordt niet alleen door wrede vijanden

heftig aangevallen, maar het wordt ook door vrienden gevaarlijk verwond. Wie hebben dit dan

gedaan? Denk aan de belijder, die de dolk van huichelarij gebruikte. Denk aan de man die de kudde

binnendrong, terwijl hij een wolf in schaapskleren was. Hij bracht meer schade toe aan de kudde
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dan de leeuw dit kon van buitenaf. Er is geen wapen zo dodelijk als de Judaskus. Ontrouwe belijders

benadelen het Evangelie meer dan de spottende kritiek of het ongeloof dit doen. Maar de

belangrijkste reden voor het navolgen van Christus, vinden we in Christus Zelf. Heb je Hem lief? Is

Zijn Naam kostbaar voor jou? Ligt Zijn zaak je na aan het hart? Verlang je naar het moment waarop

alle Koninkrijken van de wereld van Hem worden? Is het jouw verlangen dat Hij verheerlijkt wordt?

Wil je graag zielen voor Hem winnen? Zo ja, wandel dan zoals Hij gewandeld heeft. Wees een brief

van Christus, bekend bij en gelezen door alle mensen.

Steun Ons
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