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Vraag raad aan de Heere

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
David vroeg de Heere om raad. 2 Samuël 5 vers 23

Toen David zijn gebed tot de Heere richtte, had hij zojuist tegen de Filistijnen gevochten en een

glansrijke overwinning behaald. De Filistijnen waren met een grote overmacht, maar met Gods hulp

joeg David hen op de vlucht. Toen zij voor de tweede keer terugkwamen, ging David echter niet

tegen hen vechten vóór hij de Heere om raad gevraagd had. Hij had de overwinning al eens behaald,

en daarom had hij kunnen zeggen: ‘Ik kan er zeker van zijn dat ik weer zal overwinnen, want de

vorige keer ben ik ook zo gelukkig geweest. Waarom zou ik tijd verspillen door de Heere te zoeken?’

Maar David sprak zo niet! Hij had de veldslag door de kracht van de Heere gewonnen; hij wilde geen

nieuwe beginnen voor hij hier weer zeker van was. Hij vroeg: ‘Zal ik tegen hen optrekken?’ Hij

wachtte daarna tot God Zijn teken gaf. Leer van David om geen stap zonder God te doen. Neem God

als kompas op je levenspad. Wil je jouw levensschip door de donkere golven heen sturen? Geef het

roer dan in de handen van de Almachtige. Veel rotsen zouden voorbijgevaren worden, als wij onze

Vader aan het roer lieten staan. Veel klippen en zandbanken zouden we kunnen ontwijken als wij de

keus en het bevel aan Zijn soevereine wil overlieten. De Puriteinen waren gewend om te zeggen: ‘Zo

vaak als een christen voor zichzelf snijdt, zal hij zichzelf in de vingers snijden.’ Dit is een grote

waarheid. Een andere gelovige zei: ‘Hij, die voor de wolk van Gods voorzienigheid uitloopt, doet het
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werk van een dwaas.’ De voorzienigheid van God kunnen we opmerken aan Zijn leiding. En ervaren

wij deze nog niet, laten we dan wachten tot zij komt. Gods belofte aan Zijn volk is duidelijk: ‘Ik

onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan.’ Laten wij dan met al onze verlegenheden naar Hem

toe gaan, en zeggen: ‘Heere, wat wilt U dat ik zal doen?’ Verlaat je kamer deze morgen niet voor je

de Heere om raad gevraagd hebt.
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