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Het kosthaar hloed van Christus

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Het kostbaar bloed van Christus... 1 Petrus 1:19

Als wij aan de voet van het kruis staan, zien wij stromen van kostbaar bloed uit de handen, voeten
en zijde van Christus stromen. Het is kostbaar omdat het verlossende en verzoenende kracht bezit.
Door dit bloed zijn de zonden van het volk van God uitgewist; Gods kinderen zijn verlost van de
vloek van de wet; zij zijn met God verzoend; zij zijn één gemaakt met Hem. Het bloed van Christus is
ook kostbaar omdat het reinigende kracht heeft; het reinigt van alle zonden. ‘Al waren uw zonden
als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.” Door Jezus’ bloed blijft er geen vlek of rimpel over
aan de gelovigen. O wat een heerlijk bloed. Het neemt de vlekken van onze ongerechtigheden weg.
Wij worden erdoor begenadigd in de Geliefde, hoewel wij eerder voortdurend tegen God in opstand
waren. Het bloed van Christus is ook kostbaar omdat het bewarende kracht bezit. Door dit
gesprenkelde bloed ontkomen wij aan de verderfengel. Het is de enige reden waarom wij gespaard
worden. God ziet het bloed. Wat ligt hier een troost in voor de momenten waarop ons geloofsoog
verduisterd is. Gods oog is steeds hetzelfde, en Hij ziet het bloed wel. Het bloed van Christus is ook
kostbaar omdat het een heiligende invloed heeft. Het bloed dat rechtvaardigt, geeft ook het leven
aan de nieuwe natuur. Het leidt ons ertoe om de zonde te bestrijden en Gods geboden te

volbrengen. Tenslotte is het bloed van de Heere Jezus ook onuitsprekelijk kostbaar omdat het
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overwinnende kracht bezit. Er staat in Openbaring: "Zij hebben overwonnen door het bloed van het
Lam." Hoe zouden Gods kinderen anders kunnen overwinnen? Als je met het bloed van de Heere
Jezus strijdt, strijd je met een onoverwinbaar wapen. Het bloed van Jezus! De zonde sterft in de
nabijheid van dit bloed; de dood houdt op dood te zijn; de poorten van de hemel gaan erdoor open.
Wij zullen onze weg overwinnend vervolgen, dankzij dit bloed! Wij kunnen op de kracht van dit

bloed vertrouwen.
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