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Ernst van de zonde

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
…opdat de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Romeinen 7 vers 13

Pas er voor op om te gemakkelijk over de zonde te denken. Bij onze bekering is ons geweten zo teer,

dat we bang zijn voor de kleinste zonde. Pasbekeerden zijn heilig bang om God te beledigen.

Jammer genoeg verdwijnt deze frisse dauw vaak snel door het contact met de wereld die ons

omringt. Het is een verdrietige waarheid dat zelfs een christen zo verhard kan worden, dat de

zonde waar hij vroeger voor terugschrok, hem niet meer onrustig maakt. En heel langzaam krijgt hij

weer deel aan de zonde. Het oor dat het bulderen van kanonnen heeft gehoord, zal geen zachte

geluiden meer horen. Eerst schrikken we terug voor een kleine zonde, maar het duurt niet lang, en

wij zeggen: ‘Het is toch maar een kleine zonde…’ Dan volgt er een grotere zonde, en daarna nog

weer een andere, tot we uiteindelijk alle zonden gaan zien als een klein probleem. Soms volgt er dan

onheilige hoogmoed. ‘Ik ben niet in openbare zonden gevallen; natuurlijk struikelde ik af en toe wel

eens, maar over het algemeen ging het goed. Af en toe heb ik dan wel eens onheilig gesproken, maar

mijn meeste gesprekken waren goed.’ En zo praten we de zonde goed. We gooien er een dekmantel

overheen. Wij zwakken haar af. Christen, kijk er daarom voor uit om te makkelijk over de zonde te

denken. Neem jezelf in acht, zodat de zonde jou niet in haar greep krijgt. Is de zonde werkelijk maar

een onbetekenend ding? Is het geen vergif? Wie kent haar dodelijkheid? Zijn het niet de kleine
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vossen, die de wijngaard verwoesten? Een klein koraaldiertje bouwt een rots waarop een

oorlogsschip kan vergaan! Stenen worden uitgehold als er steeds maar druppels op vallen. Was de

zonde maar een onbetekenend iets? Zij kroonde het hoofd van de Verlosser met doornen en

doorboorde Zijn hart. Zij bezorgde Hem angst, bitterheid en smart! Als je de kleinste zonde in de

schalen van de eeuwigheid kon wegen, zou je voor haar wegvluchten als voor een slang. Zie elke

zonde als een oorzaak die de Zaligmaker aan het kruis sloeg, en je zult inderdaad gaan zeggen: ‘De

zonde is uitermate zondig!’
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