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Christus onze vertroosting

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze

vertroosting overvloedig. 2 Korinthe 1vers 5

Wat een heerlijk evenwicht. God houdt een weegschaal in Zijn hand. In de ene schaal legt Hij de
beproevingen van Zijn volk, en in de andere hun vertroostingen. Als de schaal van de beproeving
bijna leeg is, zal dit met de schaal van de vertroosting ook zo zijn. En is de schaal van de beproeving
vol, dan buigt ook de schaal van de vertroosting door. Als de nacht zwart wordt en er storm dreigt,
is de hemelse Kapitein het dichtst bij Zijn schepelingen. Wat is het heerlijk dat wij juist op de
momenten dat wij het diepst terneer geslagen worden, het hoogst worden opgeheven door de
vertroosting van de Geest. Een van de redenen hiervoor is, dat beproeving plaats maakt voor
vertroosting. Ruime harten worden alleen in de grootste beproevingen geboren. De spa van de
smart graaft de bewaarplaats van de troost dieper uit en maakt er meer ruimte voor. Als God in ons
hart komt en ons hart vol vindt, moet Hij het eerst leeg maken, zodat er meer plaats beschikbaar
komt voor Zijn genade. Hoe ootmoediger je bent, hoe meer je geschikt bent om troost te ontvangen.
Een andere reden waarom wij vaak het gelukkigst zijn in tijden van verdriet, is dat wij dan het
dichtst bij de Heere leven. Als de schuren vol zijn, kunnen wij zonder God leven; wanneer de

schatkist goed gevuld is, proberen wij het met wat minder gebed te doen. Maar als onze gebroken
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bakken door God weggehaald worden, dan hebben wij God weer nodig; als ons huis gezuiverd
wordt van de afgoden, worden wij gedwongen om Jehova te eren. ‘Uit de diepte roep ik tot U, o
Heere! Er is geen geroep zo luid als het geroep dat van de voet van de berg komt. Er is geen gebed
zo innig als dat wat vanuit de diepten van de ziel opgezonden wordt. Beproevingen en verdriet
leiden ons omhoog naar God, en dan zijn wij gelukkig, want het is heerlijk om dichter bij God te zijn.
Gelovige, misschien ervaar je op dit moment veel verdriet. Maar klaag niet over je zware

beproevingen, want het zijn voorboden van geweldige zegeningen.
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