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VOOR IEDERE MORGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Voor Iedere Morgen | 12 mei

Ik zal Mijzelf aan hem openbaren

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
Ik zal Mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14:21

De Heere Jezus laat Zich op een bijzondere manier aan Zijn volk zien. Zelfs al zou deze waarheid

niet terug te vinden zijn in de Bijbel, zouden toch velen van Gods kinderen vanuit hun eigen

ervaring van deze waarheid kunnen getuigen. Zij ontvingen op een bijzondere manier openbaringen

van hun Heere en Zaligmaker. In de levensbeschrijvingen van uitmuntende gelovigen vinden we hier

veel voorbeelden van. Het was Jezus’ welbehagen om op een heel bijzondere manier tot hen te

spreken en de wonderen van Zichzelf aan hen te laten zien. Zij raakten hierdoor zo in

verwondering, dat zij dachten dat zij al in de hemel waren. Dit was niet werkelijk zo, maar zij waren

wel dicht bij de drempel. Als Jezus Zich aan Zijn volk openbaart, is dit voor hen de hemel op aarde.

Het is een voorproefje van de zaligheid.  De bijzondere openbaringen van Christus hebben een

heiligende invloed op het hart van de gelovige. Een van de vruchten hiervan is ootmoed. Als iemand

zegt: ‘Ik heb deze of die geestelijke ervaringen gehad, en daarom ben ik belangrijk…’, heeft deze

persoon nooit echte gemeenschap met Jezus gehad. ‘God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar

de nederigen geeft Hij genade.’ Hij zal de hoogmoedigen nooit met Zijn liefde bezoeken.  Een andere

vrucht van deze openbaringen is een diep geluk. Zijn gezicht is zo liefdevol, dat dit ons wel gelukkig

moet maken. Ook heiligheid is een gevolg. Een onheilig mens heeft de openbaring waarover we het
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net met elkaar gehad hebben, nooit gehad. Sommige mensen belijden heel veel, maar wij moeten

niemand geloven, behalve als zijn daden aan zijn woorden beantwoorden. ‘Dwaalt niet. God laat niet

met Zich spotten.’ Hij stort Zijn zegen niet uit over de bozen; net zomin als Hij een rechtvaardige

wegstoot, ziet Hij naar de boosdoeners om. Er zijn dus drie vruchten die volgen op het beleven van

een diepe gemeenschap met de Heere Jezus: ootmoed, geluk en heiligheid. Het is mijn gebed voor

jou dat je ze allemaal zult ontvangen.
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