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En zie, Ik ben met u al de dagen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

En zie, Ik ben met u al de dagen. Matthets 28:20

Wat is het goed dat er Eén is, Die altijd Dezelfde blijft, en voor eeuwig met ons is. Wat is het goed
dat deze vaste Rots er staat, te midden van de golven op de levenszee. Hecht geen waarde aan
schatten die roesten en door de mot verteerd worden. Stel je hart op Hem, Die eeuwig trouw blijft.
Bouw je huis niet op het beweegbare drijfzand van deze bedrieglijke wereld. Stel je hoop op de Rots
Die onbeweeglijk vast blijft staan, te midden van geweldige stormen. Leg je schat weg op een plaats
waar hij veilig is. Verberg je juwelen op een plek waar je ze nooit kwijt kunt raken. Vertrouw alles
wat je hebt en bent, aan Christus toe; richt al je liefde op Zijn Persoon, richt al je hoop op Zijn
verdiensten, stel al je vertrouwen op Zijn verzoenend bloed, maak het tot je vreugde om in Zijn
nabijheid te zijn. Dan zul je kunnen lachen, zelfs als je verlies moet lijden. Alle bloemen die in de
tuin van de wereld bloeien, verwelken op hun beurt. Er zal een dag komen waarop er alleen maar
zwarte, koude aarde over zal blijven. De donkere nacht van de dood zal ook jouw kaars binnenkort
uitblussen. Wat is het dan heerlijk om op het moment dat je kaars dooft, het zonlicht in je bezit te
hebben! De donkere rivier van de dood zal je scheiden van alles wat je hebt en wat je lief is. Geef je
hart daarom aan Hem, Die jou nooit in de steek zal laten; vertrouw op Hem, Die met je mee zal gaan

door de sterker wordende stroom van de doodsrivier. Hij zal je veilig aan het hemelse strand
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brengen. Ben je op dit moment erg bedroefd? Ga naar de Vriend die dichter bij je staat dan een
broer dit staat. Vertel Hem je geheimen. Vertrouw je belangen aan Hem toe. Hij kan je niet
afgenomen worden. Hij zal jou nooit verlaten. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in
eeuwigheid.’ De woorden ‘En zie, Ik ben met u al de dagen’, zijn voor mij genoeg. Wie mij ook zal

verlaten, uit deze belofte kan ik leven!
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