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VOOR IEDERE MORGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Voor Iedere Morgen | 11 januari

Deze hebben geen wortel

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”
Deze hebben geen wortel. Lukas 8 vers 13

Onderzoek jezelf deze morgen eens bij het licht van deze tekst. Je hebt het Woord met blijdschap

ontvangen, bent erdoor geraakt en het heeft een levendige indruk bij je teweeg gebracht. Maar

bedenk, dat het Woord met het gehoor ontvangen, één ding is, maar Jezus in je eigen ziel

ontvangen, een tweede. Oppervlakkige emoties gaan vaak samen met een hard hart. Een levendige

indruk van het Woord is niet altijd een blijvende. In de gelijkenis viel het zaad op steenachtige

grond, overdekt met een dun laagje aarde. Toen het gewas wortel begon te schieten, werd de

verdere groei belemmerd door de harde stenen ondergrond. Het gewas probeerde toen omhoog te

schieten; maar vanwege gebrek aan vocht verdorde het. Vraag jezelf eens af: Is dit mijn toestand?

Misschien maak ik uiterlijk wel een goede indruk. Maar komt mijn innerlijke leven er mee overeen?

Gezonde groei gaat zowel naar boven als naar beneden. Ben ik geworteld in oprecht geloof en liefde

tot Jezus? Als mijn hart door genade niet zacht en vruchtbaar gemaakt wordt, kan het goede zaad

misschien wel tijdelijk opschieten, maar uiteindelijk zal het dan toch verdorren, want het kan niet

bloeien op de bodem van een rotsachtig, onverbroken en ongeheiligd hart. Wees bang voor

godsdienstigheid die even snel groeit en even kort van duur is als de wonderboom van Jona.

Bereken de prijs om een discipel van Jezus te worden. Boven alles, bid om de kracht van Gods
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Heilige Geest te mogen ervaren, dan zul je het blijvende en onvergankelijke zaad in je ziel

ontvangen. Blijft je ziel zo ongevoelig en hard als zij van nature is, dan zal de zon van de beproeving

het zaad verzengen, en je harde hart zal er aan meehelpen om de hitte op het zaad te laten branden.

Je godsdienstigheid zal snel versterven en je wanhoop zal verschrikkelijk zijn. Gebed: Hemelse

Zaaier! Beploeg mijn hart, zaai Uw Waarheid in mijn binnenste, zodat ik U een overvloedige oogst mag

bieden!

Steun Ons

DELEN
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