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VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Voor Iedere Dag | 31 mei

Elia’s oproep tot het aarzelende volk

Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na en zo het Baal is, volgt hem

na! 1 Koningen 18:21 Verder lezen: Johannes 13:12-19

Ik houd eraan vast dat het als je in God gelooft het je heilige plicht is om Hem te dienen en Hem te

gehoorzamen, eenvoudig omdat Hij God is. Ik vertel je niet dat het voor uw bestwil is. Dat zou ook

best kunnen en ik geloof dat het zo is, maar dat staat hier wat mij betreft los van. Als je gelooft dat

God inderdaad God is, vraag ik van je dat u Hem volgt. Als je niet gelooft dat Hij God is, als je

werkelijk denkt dat de duivel God is, volg hem dan. Zijn denkbeeldige godheid zal jouw pleitgrond

zijn en je zult beginselvast zijn. Maar als de Heere God is, als Hij je gemaakt heeft, dan vraag ik je

Hem te dienen. Als Hij het is Die de adem in uw neusgaten geeft, dan vraag ik je Hem te

gehoorzamen. Als God het werkelijk waard is om gediend te worden en als je dat werkelijk vindt,

dan vraag ik je om óf Hem te dienen óf anders helemaal te ontkennen dat Hij God is. Welnu belijder,

als je zegt dat het evangelie van Christus het enige evangelie is, als je gelooft in de goddelijkheid van

het evangelie en als je jouw vertrouwen op Christus stelt, dan vraag ik je het evangelie na te volgen,

niet slechts omdat dit je tot voordeel zal zijn maar omdat het evangelie goddelijk is. Als je belijdt een

kind van God te zijn, als je een gelovige bent en denkt en gelooft dat godsdienst het beste is en de

dienst van God het meest aanlokkelijk, dan ga ik niet met je argumenteren over enig voordeel dat je

zou kunnen hebben door heilig te zijn. Ik grond mijn oproep op het feit dat de HEERE God is. En als

Hij God is, dan is het jouw zaak Hem te dienen. Als Zijn evangelie waar is, en je gelooft dat het waar

is, dan is het je plicht ernaar te leven.
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Ter overdenking

Vier dingen zijn er die God niet zal aanvaarden: huichelarij (Luk. 6:46), dubbelhartigheid (Luk.

9:59-62), hinken op twee gedachten (Jac. 1:6-8) en lauwheid (Openb. 3:15 en 16).
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