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Voor ledere Dag | 21 mei

Een gevoel van vergeving van zonden

Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen. Jesaja 38:17 Verder lezen: Psalm 32

We worden behouden door het geloof en niet door het gevoel. ‘We wandelen door geloof en niet
door aanschouwen.’ Toch bestaat er evenveel samenhang tussen geloof en geheiligd gevoel als er
bestaat tussen de wortel en de bloem. Het geloof is blijvend, net zoals de wortel zich altijd in de
grond bevindt. Het gevoel is wisselvallig en heeft zijn verschillende periodes, net zoals de bloembol
niet altijd zijn groene stengel op laat schieten, en nog veel minder is hij altijd gekroond met de
veelkleurige bloem. Het geloof is de boom, de wezenlijke boom; onze gevoelens zijn als de
verschijningsvormen van die boom gedurende de verschillende jaargetijden. Soms is onze ziel vol
bloei en bloesem; de bijen zoemen aangenaam en vergaderen honing in ons hart. Op die tijden
getuigen onze gevoelens van ons geloofsleven, zoals de knoppen van het voorjaar bewijzen dat de
boom leeft. Dan verzamelen onze gevoelens nog meer kracht en we komen tot de zomer van onze
begeerten. Daarna gaan we wellicht wegkwijnen naar het droge en gele blad van de herfst. Ja, zelfs
zal de winter van onze vertwijfeling en wanhoop ieder blad van de boom verwijderen, zodat ons
arme geloof als een volkomen lege stam is zonder een spoortje groen. En toch, mijn broeders,
zolang de boom van het geloof er is, zijn we gered. Of het geloof bloesem draagt of niet, of het naar
onze ervaring blijde vruchten voortbrengt of niet, zolang het aanwezig is zijn we gered. Toch
zouden we ernstige redenen hebben om ons geloofsleven te wantrouwen als er niet soms bloesems

van vreugde zijn en als het niet vaak vruchten van dankbaarheid voortbrengt.
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Ware vreugde kan niet bestaan zonder reddende genade (1 Pet. 1:8 en 9), maar soms moet de

vreugde des hells hersteld worden (Ps. 51:12).
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