VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON
[l

Voor Iedere Dag | 25 mei

De God van de hejaarden

En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal Ik u dragen; Ik heb het gedaan en

Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden. Jesaja 46:4 Verder lezen: Psalm 71:1-18

Man van middelbare leeftijd, luister naar wat David zegt: ‘Ik ben jong geweest, ook ben ik oud
geworden, maar heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad zoekende brood.” Ga
verder dan, trek je zwaard opnieuw uit de schede. ‘De strijd is des Heeren.’ Laat je jaren van
aftakeling voor Hem zijn en geef je tegenwoordige jaren aan Hem. Leef nu tot eer van Hem en Hij zal
je nooit verwerpen als je oud geworden bent. Spaar niet voor je oude dag door minder aan de zaak
van God te geven, maar vertrouw God voor de toekomst. Wees ‘ijverig in uw bezigheden’, maar zorg
ervoor dat je jouw geest niet verwondt door te ijverig te zijn, door hebberig en zelfzuchtig te zijn.
Denk eraan dat je ‘hier beneden maar weinig nodig heb, en dat weinige ook maar voor een korte
tijd." En ten slotte, mijn geliefde eerbiedwaardige vaders in het geloof en moeders in Israél, laat deze
woorden jullie verheugen. Laat jonge mensen je er niet op betrappen dat je zwaarmoedigheid
koestert, terwijl je mopperend en grommend in je hoekje bij de schoorsteen zit; maar ga vrolijk en
gelukkig rond, en dan zullen zij bedenken dat het gezegend is om een christen te zijn. Als je knorrig
en kribbig bent, dan zullen zij denken dat de Heere je verlaten heeft; maar houd een glimlach op je
gelaat en zij zullen denken dat de belofte vervuld is. ‘En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja
tot de grijsheid toe zal Ik u dragen; Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en
redden.’ Ik vraag jullie, eerbiedwaardige vrienden, probeer een opgewekt karakter en een

vreugdevolle geest te hebben, want een kind zal bij een knorrige oude man vandaan vluchten; maar
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er is geen kind ter wereld dat niet van zijn grootvader houdt als hij vrolijk en gelukkig is. Jij kunt ons

naar de hemel leiden als je het zonlicht van de hemel op je gezicht hebt.
Ter overdenking

De Bijbel vertelt ons over het getuigenis van oudere gelovigen (Ps. 92:14 en 15; Spr. 16:31), over hun

onderwijs (Tit. 2:2 en 3) en over de manier waarop ze behandeld moeten worden (1 Tim. 5:1 en 2).

Noot: Deze preek werd twee dagen later in grote lijnen herhaald te Stambourne, Essex, bij de

viering van het jubileum van de grootvader van Spurgeon, ds. James Spurgeon.
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