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VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Voor Iedere Dag | 25 maart

Christelijke verzoening

En zij hielden niet op om iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus

te verkondigen. (Handelingen 5:42) Lees verder 2 Petrus 2:1—3.

Met één offer heeft Hij de zonde voor altijd weggedaan. We zullen nooit Christus preken als we

geen echte verzoening kennen. Er zijn vandaag bepaalde mensen die van de verzoening een soort

compromis maken, daardoor wordt de verzoening op een verkeerde manier weergegeven. Anderen

zeggen dat het alleen maar een beeld is, een vertoning of een schaduw is — een schaduw van dat

wat ze niet gezien hebben. Er zal een dag komen dat de verzoening in sommige kerken zelfs

helemaal ontkend wordt en toch noemen ze zichzelf Christenen. Ze noemen zich Christenen terwijl

ze de hoeksteen van het hele Christendom gebroken hebben. Er is een grens aan de liefdadigheid

van Christenen, we mogen de man die oneerlijk genoeg is om Christus te ontkennen en toch de

Christelijke kansel bezet niet steunen. Alleen in het Christendom worden zulke dingen getolereerd.

Denk er eens over na. Is er ooit een Boeddhist geweest die de basis van zijn religie ontkende? Ken je

een Moslim die de Profeet vernederde? Alleen Christelijke kerken kennen mensen in hun midden

die de naam van Christen dragen terwijl ze de godheid van Hem die de God van de Christenen is,

ontkennen. Ze spreken licht van de kracht van Zijn bloed wat de Christelijke verzoening is

Ter overdenking

Word jij misleid door halve waarheden? Wat betekent de dood van de Heere Jezus Christus aan het

kruis voor jou? Het geeft ons bijvoorbeeld een voorbeeld van volmaakt lijden (1 Petrus 2:21). Maar als

we ons alleen daar op richten, missen we het punt. De essentie van Zijn dood was dat Hij in onze
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plaats de zonde en de straf daarop droeg voor onze verlossing (1 Petrus 2:24). Heb je Hem gedankt

en vertrouwd voor je verlossing?

N.B. Dit was Spurgeon’s eerste preek in de nieuw gebouwde Metropolitan Tabernacle.
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