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De Amen

De Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping. (Openbaring 3:4)

Lees verder 2 Korinthe 1:18—22.

Jezus Christus is ja en Amen (trouw en waarachtig) in al Zijn ambten. Eens was Hij een Priester om
te vergeven en te reinigen, Hij is nog steeds Amen als Priester. Hij was Koning om over Zijn volk te
heersen, te regeren en Zijn volk te verdedigen met Zijn machtige arm, Hij is een Amen Koning, nog
steeds dezelfde. Hij was een Profeet om een goede toekomst te profeteren, Zijn lippen zijn nog
steeds zoet en druppen nog steeds met honing, Hij is een Amen Profeet. Hij is Amen om de

verdienste van Zijn bloed:

“Lief stervend Lam, Uw kostbaar bloed

zal nooit haar kracht verliezen.”

Hij is Amen naar Zijn gerechtigheid. Dat heilige kleed zal meest mooi en heerlijk blijven als de rest
van de natuur vergaat. Hij is Amen in elke titel die Hij draagt. Je Man, die nooit een scheiding wil. Je
Hoofd, zodat het lichaam nooit ontwricht raakt. Je Vriend, die dichterbij je blijft dan een broer. Je
Herder, met jou in de donkerste vallei. Je Hulp, Bevrijder, Kasteel, Hoge Toren, Hoorn van Kracht, je
Vertrouwen, je Vreugde, je Alles in alles en Amen in alles. Hij is Amen naar wie Hij is. Hij is nog
steeds getrouw, waarachtig en onveranderlijk dezelfde. Niet minder dan God! Geen rimpels in Zijn
voorhoofd. Geen verlamming in Zijn machtige arm. Geen zwakheid in Zijn Almachtige hart. Geen
gebrek aan volheid in Zijn algenoegzaamheid. Zijn ogen worden niet slechter. Geen verduistering in

het doel van Zijn hart. Almachtig, onveranderlijk, eeuwig en nog steeds overal tegenwoordig. God
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over alles, te prijzen tot in eeuwigheid. O Jezus, wij aanbidden U, o grote Amen. Hij is nog steeds
dezelfde, ook naar Zijn mensheid. Vlees van ons vlees en in al onze droefheid nog steeds bedroefd.

Onze Bloedbroeder vandaag evenals toen Hij op aarde was
Ter overdenking

Het is gebruikelijk om anderen met een applaus te eren. Onze Amen God is veel meer waard. De
psalmisten verheerlijken Hem op een manier die bij Zijn karakter past. Ze eren Hem met een dubbel
Amen (Psalm 41:14; 72:19; 89:53).
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