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VOOR IEDERE AVOND

Voor Iedere Avond | 2 september

Tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”
Tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Johannes 4:48

In de tijd van onze Heiland was er een soort zieke hunkering naar wonderen. De mensen wilden

geen vaste geestelijke spijs – geen diepe waarheid – maar enkel het spectaculaire. Het Evangelie,

dat ze zo hard nodig hadden, wezen ze af. In plaats daarvan eisten ze wonderwerken van Jezus,

zelfs wanneer Hij die niet altijd wilde doen. En is het vandaag zo anders? Ook nu zijn er nog velen

die zeggen: “Ik moet eerst tekenen of wonderen zien, anders kan ik niet geloven.” Anderen zeggen:

“Ik moet eerst een diepe zielsangst voelen, anders kan ik nooit echt op Jezus vertrouwen.” Maar wat

als je die zielsangst nooit ervaart – wat heel goed mogelijk is? Zou je dan boos worden op God en

weigeren te geloven, alleen maar omdat Hij jou niet behandelt zoals iemand anders? Sommigen

denken: “Als ik een bijzondere droom ervaar, een plotselinge schok voel, of iets bovennatuurlijks

meemaak, dan zal ik geloven.” Maar zie je wat je daarmee eigenlijk doet? Je stelt God voorwaarden.

Jij – een bedelaar die om genade vraagt – probeert Hem wetten voor te schrijven over hóe Hij Zijn

genade moet uitdelen. Denk je werkelijk dat God zich door jou de regels laat opleggen? Ja, Jezus is

vol liefde, maar Hij is tegelijk ook Koning. Hij laat zich niets voorschrijven. Hij blijft soeverein in alles

wat Hij doet. Dus waarom, lieve lezer, hunker jij nog steeds naar tekenen en wonderen? Is het

Evangelie zelf al niet hét grootste wonder? Denk eraan: “God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij

Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar

eeuwig leven heeft.” Is dat geen veel groter wonder dan al het zichtbare spektakel samen? En luister

dan naar deze beloften: “Wie wil, mag komen en vrij drinken van het water des levens.” En: “Wie tot
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Mij komt, zal Ik nooit wegsturen.” Zijn die woorden niet zekerder en kostbaarder dan al het andere?

Wij hebben een echte, levende Zaligmaker. Hij ís de waarheid zelf. Waarom zou je bewijs vragen van

Iemand die niet kan liegen? Zelfs de demonen erkenden dat Hij de Zoon van God is – zou jij Hem

dan nog wantrouwen?
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