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Vertrouw op Hem te allen tijd

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Vertrouw op Hem te allen tijd. Psalm 62:9

Geloof is de leidraad voor zowel ons tijdelijke als ons geestelijke leven; wij moeten vertrouwen op
God, zowel in onze aardse als in onze hemelse zaken. Alleen door te leren op God te vertrouwen
voor de voorziening in al onze dagelijkse behoeften, zullen we boven de wereld staan. Luiheid mag
ons niet beheersen, want dat zou betekenen dat we niet op God vertrouwen, die ons tot nu toe
heeft bijgestaan, maar op de duivel, de vader van de luiheid. Ook mogen we niet onvoorzichtig of
overhaast handelen; dat is vertrouwen op het toeval in plaats van op de levende God, die een God
van orde en wijsheid is. Te allen tijde moeten wij eenvoudig, met voorzichtigheid en oprechtheid
handelen en onze volledige afhankelijkheid van de Heere tonen. Ik wil u van harte een leven
aanbevelen waarin u op God vertrouwt voor al uw tijdelijke zorgen. Door dit te doen, zult u niet
hoeven te rouwen over het gebruik van zondige middelen om rijkdom te vergaren. Dien God met
oprechtheid; ook wanneer succes uitblijft, zal er in ieder geval geen zonde op uw geweten drukken.
Wie op God vertrouwt, zal geen innerlijke tegenstrijdigheid ervaren. Vertrouwt men op sluwheid,
dan vaart men vandaag deze kant op en morgen weer een andere kant, als een schip dat wordt
geslingerd door grillige windvlagen. Maar wie op de Heere vertrouwt, is als een stoomschip dat
krachtig door de golven snijdt, de wind trotseert en een rechte koers vaart naar zijn bestemming.
Wees een mens met levende principes in uw hart en buig nooit voor de wisselende gebruiken van
wereldse wijsheid. Wandel standvastig op het pad van oprechtheid en toon dat u onverwoestbaar

sterk bent door de kracht die alleen vertrouwen in God kan geven. Zo zult u bevrijd worden van
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knagende zorgen, zult u niet gekweld worden door kwaad nieuws, en zal uw hart vastberaden en
rustig zijn, vertrouwd op de Heere. Hoe mooi is het om mee te drijven op de stroom van de
voorzienigheid! Er is geen gezegender manier van leven dan een leven van volledige athankelijkheid
van de God die Zijn verbond trouw nakomt. Wij hoeven ons geen zorgen te maken, want Hij zorgt

voor ons; wij kennen geen problemen, omdat wij onze lasten op de Heere werpen.
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