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Ook zullen zij de een de ander niet dringen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Ook zullen zij de een de ander niet dringen; zij zullen daarheen trekken een ieder in zijn baan. Joel 2:8

Sprinkhanen blijven altijd in de gelederen, en ofschoon hun getal legio zij, dringen zij niet op elkaar
zodat hun rangen in verwarring komen. Dit merkwaardig feit in de natuurlijke geschiedenis, toont
hoe grondig de Heere de geest van orde in het heelal ingeschapen heeft, dat zelfs het kleinste
levende schepsel er evenzeer door beteugeld wordt als de hemelbollen in hun banen of de
serafijnen in hun bediening. Het zou de gelovigen goed zijn, in hun ganse geestelijke leven zich door
dezelfde invloed te laten besturen. Van hun christelijke hoedanigheden moet de een de plaats aan
de andere niet betwisten; de liefde mag de heerlijkheid niet kwetsen, de moed mag de
zachtmoedigheid niet uit het veld verdringen, de nederigheid mag de voortvarendheid niet
tegenhouden, en het geduld mag de beslistheid niet uitdoven. Zo ook met onze plichten; de ene
moet niet in botsing komen met de andere. Het nut van het algemeen mag de inwendige
godsvrucht geen schade doen lijden; de kerkelijke bediening moet de huiselijke godsdienstoefening
niet verdringen. Het zou verkeerd zijn God een deugd aan te bieden, ten koste van een andere
deugd, of die bezoedeld was met het bloed van een andere. Elke zaak is goed op haar tijd, en anders
niet. Tot de Farizeer zei Jezus: “dit behoorde gij te doen en het andere niet na te laten.” Dezelfde
regel past ook op onze persoonlijke stand in de maatschappij: wij moeten zorgen, dat wij onze plaats
kennen, dat wij haar innemen en bewaren. Naarmate de Heilige Geest ons bekwaamheid gegeven
heeft, moeten wij handelen, zonder te treden in het arbeidsveld van een mededienstknecht. Onze

Heere Jezus heeft ons geleerd niet naar de hoogste plaatsen te streven, maar gewillig te wezen om
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de minste onder de broeders te zijn. [Jverzucht en afgunst blijve verre van ons; laat ons de kracht
van ‘s Heeren bevel voelen, en doen gelijk Hij ons beveelt, elk in zijn baan blijvend. Zien wij deze
avond, of wij de enigheid des Geestes bewaren in de band des vredes, en laat het onze bede zijn dat

in al de gemeenten van de Heere Jezus vrede en orde mogen zegevieren.
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