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Die roemt, roeme in de Heere

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”
Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen. Prediker 18:12

Het is een oud spreekwoord, dat toekomende dingen reeds vooruit hun schaduwen afwerpen.

Salomo leert ons, dat een hoogmoedig hart het profetische voorspel van het kwaad is. Even zeker is

hoogmoed het teken van verbreking, als de verandering van het kwik in het weerglas regen

aanduidt, ja nog veel zekerder. Waar de mens zich door hoogmoed liet regeren, daar was verbreking

immer zijn deel. David’s kloppend hart bewijst ons, dat de roem van een mens verduisterd kan

worden, indien hij op zijn eigen grootheid bouwt, 2 Samuel 24:10. Zie Nebucadnezar, die het grote

Babel gebouwd had, op de grond kruipende en het gras etende, gelijk de ossen, totdat zijn nagels

waren als die van de vogels, en zijn haar als van de arends veren. Daniel 4:33Hoogmoed maakte de

grootspreker tot een beest, gelijk eens tevoren een engel tot een duivel. God haat de hoge ogen, en

blijft nooit in gebreke die te vernederen. Al Gods pijlen worden afgeschoten op hoogmoedige

harten; o Christen, is uw hart heden avond hoogmoedig? Want hoogmoed komt even goed in het

hart van de gelovige, als in dat van de zondaar; hoogmoed kan hem doen geloven, dat hij rijk en

verrijkt is en aan geen ding gebrek heeft. Beroemt gij u op uw bevalligheden? Zijt gij hoogmoedig op

uzelf, dat gij heilige en liefelijke bevindingen gehad hebt? Neem u in acht, lezer, want de verbreking
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is ook voor u aanstaande. De zwierige plant van uw zelfbedrog zal bij de wortel uitgerukt worden,

uw bevalligheden zullen door de hitte verwelken, en uw zelfgenoegzaamheid onnut worden

bevonden. Indien wij vergeten, in de diepste afhankelijkheid van geest, aan de voet van het kruis te

leven, zal God niet vergeten ons Zijn roede pijnlijk te doen gevoelen. Verbreking zal over u komen, o

hoogmoedige Christen, verbreking van uw vreugde en van uw troost, hoewel uw ziel niet kan

verbroken worden. Daarom, die roemt, roeme in de Heere!
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