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Aanzie mijn ellende en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”
 Aanzie mijn ellende en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden. Psalm 25:18

We doen er goed aan als we onze gebeden in tijden van moeite en zorg laten samengaan met

belijdenis van zonden. Zo zullen wij, als we onder Gods slaande hand verkeren, niet helemaal

opgaan in ons verdriet, maar ons ook onze zonden tegenover God herinneren. Ook is het goed om

onze zorgen en zonden naar dezelfde plaats te brengen. David bracht zijn moeite bij God en David

beleed ook zijn zonden aan God. Let erop, dat wij met onze moeite en zorgen naar God moeten

gaan. Zelfs uw kleine zorgen mag u op God wentelen, want Hij heeft de haren van ons hoofd geteld.

En uw grote zorgen mag u Hem toevertrouwen, want Hij heeft de wateren met Zijn holle hand

gemeten. Ga tot Hem, wat uw zorg ook mag zijn, en u zult bemerken dat Hij in staat is en bereid is u

te helpen. We moeten echter ook onze zonden bij God brengen. We moeten ze naar het kruis

dragen, zodat het bloed erop kan vallen om hun schuld weg te nemen en de vervuilende kracht

daarvan te vernietigen. De bijzondere les van de tekst is deze: dat we met onze zorgen en zonden

tot de Heere moeten gaan in de juiste geest. Merk op dat alles wat David ten aanzien van zijn zorgen

vraagt, is: ‘Aanzie mijn ellende en mijn moeite.’ De volgende smeekbede is echter veel

uitdrukkelijker, bepaalder en duidelijker: ‘Neem weg al mijn zonden.’ Veel mensen die in nood
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verkeren, zouden zeggen: ‘Neem mijn ellende en moeite weg en zie op mijn zonden.’ Maar David

zegt dat niet; hij roept uit: ‘Heere, wat mijn ellende en moeite betreft, wil ik Uw wijsheid niets

voorschrijven. Heere, aanschouw ze, ik laat ze aan U over. Ik zou blij zijn als U ze zou willen

wegnemen, maar ik laat het aan U over. Maar wat mijn zonden betreft, Heere, weet ik wat ik wil: ze

moeten vergeven, weggenomen worden; ik kan geen moment verdragen, dat ik onder de vloek van

de zonden lig.’ Voor een christen wegen zonden zwaarder dan moeite en ellende; hij kan verdragen

dat zijn moeite voortduurt, maar hij kan de last van zijn zonden niet dragen.
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