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Sadrach, Mesach en Abed Nego antwoordden en zeiden:

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Sadrach, Mesach en Abed Nego antwoordden en zeiden: U zij bekend, o Koning! dat wij uw goden niet

zullen eren. Daniel 3:16,18

Het verhaal van de mannelijke moed en de wonderlijke uitredding der drie heilige mannen, of liever
helden, is zeer geschikt om in het hart der gelovige moed en standvastigheid op te wekken, tot het
getrouw blijven aan de waarheid, zelfs onder dwingelandij en in de kaken des doods. Laat jonge
Christenen vooral door hun voorbeeld leren, nooit tegen hun geweten te handelen, noch in zaken
betreffende hun godsdienstig geloof, noch bij hun werk. Verlies liever alles dan uw oprechtheid; en
is al het andere verloren, behoud dan toch nog een rein geweten, als het schoonste ereteken, dat de
borst van een sterveling kan versieren. Laat u niet leiden door het dwaallicht van de staatkunde,
maar door de poolster der goddelijke macht. Doe het goede onder alle omstandigheden. Ziet gij
geen ogenblikkelijk voordeel, wandel door geloof en niet door aanschouwen. Doe God tenminste de
eer aan, Hem te vertrouwen, wanneer het er op aankomt om ter wille van beginselen iets te
verliezen. Beproef het of Hij uw schuldenaar wil zijn. Beproef het of Hij niet zelfs in dit leven zijn
woord waar maakt, dat “godzaligheid een groot gewin is met vergenoeging, en dat degenen, die

eerst het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid, alle dingen zullen toegeworpen worden.”
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Mocht het gebeuren, dat Gods voorzienigheid wil, dat gij om uw gewetens wil zou verliezen lijden,
dan zult gij ondervinden, dat zo de Heere het u niet in het zilver van aardse voorspoed teruggeeft,
Hij zijn belofte aan u vervullen zal met het goud van geestelijke vreugde. Bedenk dat het
mensenleven niet bestaat in de overvloed van zijn bezittingen. Een hart zonder bedrog en misdaad,
de gunst Gods en zijn goedkeuring te bezitten, is groter rijkdom dan de mijnen van Ophir zouden
kunnen opleveren, of de handel van Tyrus aanbrengen. Beter is een gerecht van groen moes, waar

ook liefde is, dan een gemeste os en haat daarbij. Een weinig gemoedsrust is een ton goud waard.
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