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En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor Hem aangenaam zij, om Hem

te verzoenen. Leviticus 1:4

Onze Heer, “tot zonde voor ons gemaakt”, dit wordt hier duidelijk gemaakt door het betekenisvolle
overdragen van de zonde op het offer, hetgeen door de oudsten van het volk geschiedde. Het
opleggen van de hand was niet alleen een aanraking, want in een ander gedeelte van de Schrift
heeft het oorspronkelijke woord de zin van: zwaar leunen, gelijk in Psalm 88:8: “Uw grimmigheid ligt
op mij”. En in waarheid, dit is juist het wezen en de aard van het geloof, dat ons niet alleen in
aanraking brengt met de grote Plaatsvervanger, maar ons leert om op Hem te leunen met de gehele
zwaarte van onze schuld. Jehovah wilde, dat op het hoofd van de Plaatsvervanger al de
overtredingen van zijn volk zouden worden gelegd, maar een ieder is geroepen, persoonlijk deze
plechtige daad des verbonds te bekrachtigen, indien hij door genade in staat gesteld is door het
geloof zijn hand te leggen op het hoofd van het Lam, dat geslacht is van voor de grondlegging van
de wereld. Gelovige, herinnert gij u die blijde dag, toen gij voor het eerst de wezenlijkheid
ondervond van de vergiffenis van uw zonden door Jezus, de drager van de zonde? Kunt gij daarvan

niet een blijde getuigenis afleggen en instemming met deze woorden: Mijn ziel gedenkt met vreugde
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aan de dag van haar bevrijding? Met schuld beladen en vol vreze zag ik op tot mijn Heiland als mijn
plaatsvervanger, en legde ik mijn hand op Hem; wel in het eerst schroomvallig, maar de moed nam
toe, en het vertrouwen werd gesterkt, totdat ik met mijn gehele ziel op Hem leunde; en nu is het
mijn onophoudelijke vreugde te weten, dat mijn zonden mij niet meer worden toegerekend, maar op
Hem zijn gelegd, en dat, als bij de schulden van de gewonde reiziger, Jezus, als de barmhartige
Samaritaan, van al mijn toekomstige overtredingen gezegd heeft: “Zet die op mijn rekening!”
Gezegende ontdekking! Eeuwige troost voor een dankbaar hart! Mijn schuld, die ik op Jezus leg,

Wordt nimmermeer gevonden. Want in de stromen van zijn bloed Verzinken alle zonden!
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