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Ik zal geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Ik zal geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij. Psalm 23:4

Zie eens hoe onafhankelijk de Heilige Geest een christen kan maken van uiterlijke omstandigheden!
Wat een helder licht kan er in ons binnenste schijnen als buiten alles donker is! Hoe standvastig,
hoe gelukkig, hoe kalm, hoe vredig kunnen we zijn als de wereld geschud en de fundamenten van de
aarde bewogen worden! Zelfs de dood met alles wat daarbij komt, is niet in staat om het loflied in
het hart van de christen te verstommen. De dood maakt dat loflied zelfs nog heerlijker, helderder en
hemelser; en uiteindelijk zal de laatste vriendelijke daad die de dood tot stand kan brengen, zijn, dat
hij onze aardse stem zal doen versmelten met het hemelse koor, dat hij de tijdelijke vreugde zal
veranderen in eeuwige zaligheid! Laten we ons vertrouwen daarom stellen op de kracht van de
gezegende Geest om ons te troosten. Beste lezer, bent u bang voor armoede? Wees niet bang, Gods
Geest kan u in uw armoede meer geven dan de rijken hebben in hun overvloed. U weet niet wat
voor vreugden voor u zijn weggelegd in de hut, waar omheen de genade de rozen der tevredenheid
plant. Voelt u dat uw lichamelijke krachten afnemen? Verwacht u lange nachten van lijden en dagen
van smart? Wees niet bedroefd! Uw ziekbed kan een troon voor u worden. ledere pijnscheut die

door uw lichaam trekt, kan een louteringsvuur zijn om alles wat u vervuilt weg te nemen, een
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lichtstraal van heerlijkheid om de duisternis uit uw ziel te bannen. Kunt u niet zo goed meer horen?
De naam van Jezus zal de muziek voor uw ziel zijn en Zijn Persoon uw dierbaarste vreugde. Socrates
zei, dat filosofen gelukkig konden zijn zonder muziek, maar christenen kunnen veel gelukkiger zijn
dan filosofen, zelfs als alle uiterlijke redenen voor vreugde verdwenen zijn. Wat er ook met mij mag
gebeuren, in U, mijn God, zal mijn hart van vreugde opspringen! Door Uw kracht, o gezegende

Geest, zal mijn hart overvloeien van blijdschap, ook al ontvallen mij hier beneden alle dingen.
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