VOOR GOD IS GEEN TAAK TE KLEIN

Ik help u, spreekt de HEERE. Jesaja 41:14

De Heere zegt ook tegen jou: “lk zal je helpen. Voor Mij, je God, is dat maar een kleinigheid. Denk
eens na over wat Ik al voor je heb gedaan. Ik heb jou vrijgekocht met Mijn bloed. Ik ben voor jou
gestorven. Als Ik het grootste al voor je gedaan heb, zou Ik dan nu het kleinste niet doen? Jou
helpen? Dat is het minste wat Ik ooit voor je kan doen. Ik heb meer gedaan en Ik zal nog meer doen.
Al voor de wereld bestond, heb Ik jou uitgekozen. Ik heb een verbond met jou gesloten. Ik heb Mijn
heerlijkheid opzijgezet en ben Mens geworden, alleen om jou te redden. Ik heb Mijn leven voor jou
gegeven. En als Ik al dit grote voor je gedaan heb, zou je dan twijfelen dat Ik je nu zal helpen? Jou
helpen betekent je geven wat Ik allang voor je heb gekocht. Zelfs al had je duizend keer zoveel hulp
nodig, Ik zou het je geven. Je vraagt nu zo weinig in vergelijking met wat Ik bereid ben je te geven. Je
helpen? Wees niet bang - Ik zal je helpen.” Dus, lieve ziel, is dat niet genoeg? Wat zou je nog meer
kunnen verlangen? Heb je meer kracht nodig dan de Almachtige Drie-enige God je kan geven? Meer
wijsheid dan in de Vader is, meer liefde dan door de Zoon heen zichtbaar is, of meer kracht dan de
Geest kan werken? Kom gewoon met je lege kruik. Deze bron zal hem vullen. Breng al je noden, je
leegte, je pijn en je zorgen bij Hem. Kijk, de rivier van God stroomt over - meer dan genoeg om jou

te voorzien. Wat kun je nog meer verlangen? De eeuwige God is je Helper!
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