VOOR EN MET CHRISTUS LIJDEN

Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus

Jezus. 1 Timothets 1:14

In zoverre de Heere ons de genade verleent om voor Christus en met Christus te lijden, in zoverre
eert Hij ons. Verdrukkingen kunnen ons niet heiligen, tenzij dat die door Christus gebruikt worden
als Zijn hamer en beitel. Onze blijdschap en ons streven kunnen ons niet voorbereiden op de hemel,
als Christus onze harten niet in de juiste gesteldheid brengt en ons voorbereidt om deel te hebben
aan de erfenis van de heiligen in het licht. Ons verdriet kan onze lofzang niet doen verstommen; het
is de baspartij van ons levenslied. Deze sluier van tranen is slechts onze weg tot een beter land,

deze wereld van leed is slechts de opstap tot een wereld van zaligheid.
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