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VOOR EEUWIG VEILIG

Wees mij tot een sterke Rotssteen Psalm 31:3

Er is een oud verhaal over een duif die op een klagende toon de andere vogels te hulp riep. De havik

was namelijk een wrede tiran en hij dorstte naar het bloed van de duif. De een gaf de raad om dicht

bij de grond te blijven. Maar de havik kon zo op zijn prooi neerschieten. Een ander stelde voor dat

ze beter in de hoogte kon blijven. Maar nee, dat was ook geen goede raad, want de havik kon nog

hoger vliegen dan de duif. ‘Verberg je in de bossen’, zei een derde. Maar daar had de havik juist zijn

nest. ‘In de stad, daar ben je veilig’, zei een vierde. Maar daar maakten mensen jacht op de duiven.

Toen kwam er eindelijk een goede raad. ‘Vlucht in de spleten van de rotsen, daar ben je veilig.’ De

betekenis is gemakkelijk te raden. Lezer, denk erover na en handel ernaar. De duif is uw arme,

weerloze ziel. Satan is de wrede vijand. Hoe zult u aan hem ontsnappen? Uw rijkdom kan u niet

helpen, want daar maakt satan juist graag gebruik van om u te vangen. De zorgvuldigheden van het

leven beschermen u ook niet, want als u door de aardse dingen in beslag genomen wordt, maakt de

grote vijand daar graag gebruik van. Er is maar één bescherming: Christus. Hij is de sterke

Rotssteen. Laten wij daarheen vluchten, daar zijn we veilig, voor eeuwig veilig.
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