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VOLTOOID

Het is volbracht. Johannes 19:30

Ik geloof, dat wij tot de Kerk van God mogen zeggen dat, toen Christus zei: „Het is volbracht”, haar

eindoverwinning was verzekerd. „Volbracht!” Door dat ene woord verklaarde Hij dat Hij de kop van

de oude draak had verbrijzeld. Door Zijn dood heeft Jezus de legerscharen van de duisternis op de

vlucht gejaagd, en de stijgende verwachtingen van de hel vernietigd. Wij hebben nog een hevige

veldslag te leveren, en niemand kan zeggen wat de Kerk van God in de komende jaren misschien

nog te wachten staat Het zou voor ons nutteloos zijn als wij dat poogden te profeteren. Het ziet er

echter naar uit dat ernstiger tijden en donkerder dagen aanstaande zijn dan wij ooit hebben gekend,

maar wat zou dat?

Onze Heere heeft de vijand verslagen, en wij hebben te strijden met iemand die reeds overwonnen

is. De oude slang is vernietigd, zijn kop Is verbrijzeld, en wij moeten hem nu alleen nog maar

vertrappen. Wij hebben deze vaste belofte om ons te bemoedigen: „De God des vredes zal de satan

spoedig onder uw voeten verpletteren”. „Het is volbracht” klinkt zeer zeker als de

overwinningsbazuin. Laten wij in het geloof aanspraak maken op die overwinning door het bloed

van het Lam, en laat elke christen hier, laat de gehele kerk van God als één machtig leger, uit dit

stervenswoord van de thans verrezen en eeuwig levende Zaligmaker, „Het is volbracht”, troost

putten. Zijn kerk kan rustig zijn in de volkomen overtuiging dat Zijn werk voor haar ten volle is

voltooid.
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