VOLMAAKT

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook
toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij

zalig geworden). Efeze 2:4 en 5

God is liefde tot In de hoogste graad. Hij Is overgegeven liefde en meer dan liefde. Liefde is geen
God, maar wel is God liefde. Hij is vol van genade. Hij is de volheid van barmhartigheid. Hij heeft een

welbehagen in barmhartigheid.

Ik geloof, dat elke bloem in een tuin, die door een wijze tuinman wordt verzorgd, zou kunnen
verhalen van de bijzondere zorg die de tuinman eraan besteedt. Voor de dahlia doet hij wat hij niet
doet voor de zonnebloem. Voor de roos is iets anders nodig, dat niet wordt gevraagd voor de lelie.
En de geranium vraagt de aandacht, die niet aan de kamperfoelie wordt geschonken. Elke bloem

krijgt van de tuinman een bijzondere behandeling. Hij heeft ons meer lief dan wij onszelf liethebben.
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