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VOLMAAKT IN JEZUS

De Heere onze gerechtigheid. Jeremia 23:6

Het geeft je als christen de grootste rust en vrede om na te denken over de volmaakte

gerechtigheid van Christus. Hoe vaak zijn Gods kinderen niet somber of ontmoedigd! Misschien

komt dat wel omdat we zo makkelijk vergeten dat onze volmaaktheid niet in onszelf ligt, maar in

Hem. Soms hoor je gelovigen vooral praten over de zonde in hun hart, de verdorvenheid van hun

natuur en het kwaad in hun ziel. En ja, dat is allemaal waar. Maar waarom zouden we daarin blijven

hangen? Waarom niet een stap verder gaan en ons herinneren dat we volmaakt zijn in Christus

Jezus? Het is eigenlijk niet zo vreemd dat mensen die steeds alleen naar hun eigen tekort en zonde

kijken, er zo bedrukt uitzien. Maar als je je herinnert dat Christus voor jou tot gerechtigheid is

gemaakt, dan verandert dat alles. Dan kan je hart weer licht worden. Zelfs als je wordt gekweld door

zorgen, zelfs als de vijand je aanvalt, zelfs als er nog veel strijd en moeite komt voordat je de hemel

bereikt – jouw positie in Christus staat vast, want alles is geregeld in het verbond van genade. Bij

jouw Heer ontbreekt helemaal niets. Jezus heeft alles volbracht. Aan het kruis klonk het: “Het is

volbracht!” – en dat betekent dat jij compleet bent in Hem. Daarom mag je je verheugen met een

vreugde die woorden te boven gaat en je hart vervult met heerlijkheid. Hier op aarde zul je geen

mensen heiliger en vrijer vinden dan zij die de gerechtigheid van Christus niet alleen kennen, maar

ook werkelijk geloven en aannemen in hun hart. Want dáár ligt je kracht, je rust en je vreugde: niet

in jezelf, maar in Hem.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


