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VOLMAAKT GEWORDEN IN HEM

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem.

Kolossenzen 2 vers 9, 10

Wij mogen gebruik maken van al de eigenschappen die Christus als God en als mens heeft. Heel de
volheid van de Godheid - wat deze bijzondere uitdrukking ook mag betekenen - is van ons, om ons
volmaakt te maken. De Heere Jezus kan ons de eigenschappen van Zijn Godheid niet geven, maar
Hij heeft alles wat Hij kon doen, gedaan. Hij wendde Zijn Goddelijke kracht aan om ons te verlossen.
Zijn almacht, alwetendheid, alomtegenwoordigheid, onveranderlijkheid en onfeilbaarheid gebruikt
Hij allemaal om ons te verdedigen. Wat is Zijn genade groot en wat is Zijn trouw rotsvast! Al deze
geweldige eigenschappen van onze Heere Jezus zijn de pilaren waarop van de tempel van onze
zaligheid rust. Zij zijn ons toegezegd als onze eeuwige erfenis. De volmaakte liefde van onze
Verlosser is helemaal van ons; elke spier in de arm van de macht, elke parel in de kroon van de
majesteit, de oneindige Goddelijke kennis, zij zijn allemaal van ons en zullen tot ons voordeel
ingezet worden. Christus heeft Zichzelf in Zijn bewonderenswaardige karakter als Zoon van God,
helemaal aan ons gegeven en Hij wil dat wij van Hem genieten.  Zijn wijsheid is onze leiding, Zijn
kennis is ons onderwijs, Zijn kracht is onze bescherming, Zijn rechtvaardigheid is onze zekerheid, Zijn
liefde is onze troost, Zijn barmhartigheid is onze steun, en Zijn onwankelbaarheid is ons vertrouwen.
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Hij houdt niets achter, maar opent de verborgenheden van de Berg van God, en Hij nodigt ons uit
om in Zijn mijnen te graven, om de verborgen schatten te vinden. Hij zegt: ‘Alles, alles is van u; word
verzadigd met de goedheid van de Heere.’ O, want is het heerlijk om Jezus zo te mogen zien, en tot
Hem te roepen, in het vaste vertrouwen dat wij slechts datgene vragen, wat Hij in Zijn trouw al
beloofd heeft, te zullen geven.
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