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VOLMAAKT GENEZEN

“En zo de melaatsheid in het vel ganselijk uitbot, en de melaatsheid het gehele vel desgenen, die de

plaag heeft, van zijn hoofd tot zijn voeten, bedekt heeft, naar al het gezicht van de ogen des priesters;

En de priester merken zal, dat, ziet, de melaatsheid zijn gehele vlees bedekt heeft, zo zal hij hem, die de

plaag heeft, rein verklaren; zij is geheel in wit veranderd; hij is rein.” Leviticus 13:12-13

De redding van uw ziel steunt niet op uzelf, maar op Christus Jezus. Net zoals de reiniging van de

melaatse niet het werk was van de melaatse, maar van de priester. Hoevelen zijn eronder Gods

kinderen, die zeggen: ‘Ik weet dat Christus voor zondaren gestorven is, maar ik kan er niet veel

troost uit putten, omdat ik niet voel dat ik gered ben’. Dat is eigengerechtigheid in een hele

bedrieglijke vorm. U wordt niet gered door het gevoel dat Christus voor u gestorven is, maar door

Zijn werkelijke sterven voor u. Als Hij voor u stierf, dan was u gered toen Hij stierf. Als Hij Uw

zonden op Zich nam, dan nam Hij ze ook werkelijk en zijn ze niet meer van u. Als Christus uw

volledige Plaatsvervanger is, dan kan God nooit twee personen straffen voor één overtreding; eerst

de Plaatsvervanger en dan de zondaar zelf. Als Christus echt voor u gestorven is, dan zijn uw

zonden vergeven. Of u het nu voelt dat ze vergeven zijn of niet. ‘Ja’, zegt iemand, ‘maar ik wil me dat

ook bewust zijn.’ Het is een heel gezegend iets om het je bewust te zijn, maar het is niet het

bewustzijn dat zalig maakt. Het is alleen de dood van Christus die zaligmaakt en niet uw bewustzijn

van Zijn dood. Neem een reddingsboot en een arme man die dreigt te verdrinken. Een sterke hand

redt hem. Als hij bijkomt, wordt hij zich bewust dat hij in de boot is, maar het is niet zijn

bewustwording dat hij in de boot is, dat hem redt, maar de reddingsboot zelf. Zo is het ook alleen

Christus Die de zondaar redt en niet zijn gevoelens of gewilligheid of daden. In de hemel zal alle

heerlijkheid zijn voor de wonden van Jezus en voor niets anders.
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