VOLLEDIG VERTROUWEN OP GOD

Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft. Psalm 72:12

De behoeftige roept; Wat kan hij nog meer doen? Zijn roep wordt door God gehoord; Wat zou hij
anders moeten doen? Laat de behoeftige lezer meteen gaan roepen, dan ben je verstandig.
Schreeuw en roep niet in de oren van vrienden, want zelfs als ze u kunnen helpen is het alleen
omdat de HEERE hen daartoe in staat stelt. De snelste manier is om rechtstreeks naar God te gaan
en laat je roep voor Hem komen. De beste hardloper gaat direct naar zijn doel: ga meteen naar de
HEER en niet naar andere helpers. "Helaas!" roep je, "ik heb geen vriend of helper." Zo veel te beter;
Je kunt in beide opzichten op God vertrouwen - zonder levensmiddelen en zonder hulpverleners.
Maak van je dubbele behoefte een dubbele pleidooi. Zelfs voor tijdelijke hulp en zegeningen mag je
op God wachten, want Hij zorgt voor Zijn kinderen in tijdelijke zorgen. Wat de geestelijke behoefte
betreft, die zijn het zwaarste van alles. Daarom zal de HEERE je roepen horen, en je verlossen en je
in je behoefte voorzien. O arme vriend, stel je rijke God op de proef. O hulpeloze, leun op Zijn hulp.
Hij heeft mij nooit in de steek gelaten, en ik weet zeker dat Hij jou ook nooit in de steek zal laten.
Kom als een bedelaar, en God zal je niet weigeren. Kom met geen andere grond dan Zijn genade.

Jezus is Koning; Zal Hij je dan van gebrek laten omkomen? Wat! Ben je dit vergeten?
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