VOLLE VERZEKERING

Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige
Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. (1

Thessalonicenzen 1:5) Lees verder Hebreeén 10:19—25.

Het hoogtepunt van de tekst is “volle zekerheid.” Als ik dit gedeelte goed begrijp dan betekent het
dit: Allereerst waren ze volkomen overtuigt van de waarheid van het Evangelie, ze hadden er geen
wankelende of verblindende twijfels over. En als tweede waren ze ten volle verzekert van hun
aandeel aan de overgebrachte waarheid. Ze waren gered, maar beter nog, ze wisten dat ze gered
waren! Ze waren schoon, maar beter nog, ze verheugden zich in hun reinheid! Ze waren in Christus,
maar wat nog vreugdevoller is, ze wisten dat ze in Christus waren. Ze hadden geen twijfels, zoals
sommigen van jullie hebben, geen donker wantrouwen. Het Woord was met zo'n gezegende
vertoning gekomen dat elke Kanadnitische twijfel uit hun hart was geveegd. Volgens Poole heeft het
Griekse woord wat hier gebruikt wordt iets in zich van een schip wat met volle zeilen ongestoord
door de golven vaart, die op zijn weg kabbelen. Een schip wat niet tegengehouden wordt door de
zwellende golven als de wind gunstig is en de zeilen het rechtstreeks naar de haven dragen. Zeker,
het schip zal schommelen, maar het wijkt niet af naar links of naar rechts. Hoe de golven ook zijn,
de wind is krachtig genoeg om hun tegenwerking te overwinnen en het schip gaat

rechtdoor. Sommige Christenen krijgen het Evangelie op die manier. Er is nooit een schaduw van
twijfel aan de waarheid ervan. Ze beginnen er zelfs niet aan te twijfelen of ze er deel aan hebben.
Daarom hoeven ze niets te doen, maar met Gods sterke hand op het roer en de hemelse wind die
vol in de zeilen blaast gaan ze rechtdoor, doen ze wat God wil en verheerlijken Zijn naam. Moge het

Woord tot jullie komen, lieve vrienden, zoals het maar tot weinig komt! Met volle zekerheid.
Ter overdenking

Het is Paulus gebed voor de gelovige dat ze “tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het
inzicht mogen komen” (Kolossenzen 2:2). Hoe is jou zekerheid? Zekerheid komt niet voor elke
gelovige zo makkelijk. Maar vaak komt dit vooral omdat we naar onze ervaringen kijken in plaats van

naar wat Jezus volbracht heeft. Het behoud van de zekerheid vereist ook inzet van ons (Hebreeén
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6:11—12).
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