VOLKOMEN ZALIGHEID

Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft

om voor hen te bidden.' Hebreeén 7:25 Verder lezen: Romeinen 8:31-34

Het is aangenaam om naar de heuvel van Golgotha terug te zien en om die bloedende gedaante te
aanschouwen, die sterft aan het hout. Het is zoet, verbazingwekkend zoet, om met een liefdevolle
blik tussen die dikke olijfbomen door te kijken en om het gekreun te horen van de Man Die grote
druppels bloed zweet. Zondaar, als je me vraagt hoe Christus jou kan verlossen, dan vertel ik je dit:
Hij kan je verlossen omdat Hij Zichzelf niet verlost heeft. Hij kan je verlossen omdat Hij jouw schuld
heeft gedragen en jouw straf ondergaan. Er is geen andere manier van verlossen dan door
voldoening aan de goddelijke gerechtigheid. Of de zondaar moet sterven, of iemand anders moet
voor hem sterven. Zondaar, Christus kan jou verlossen omdat, als je door Hem tot God gaat, Hij dan
voor jou gestorven is. Wij staan in de schuld bij God en Hij scheldt die schuld nooit kwijt. Hij zal
ervoor zorgen dat deze wordt betaald. Christus betaalt hem en dan gaat de arme zondaar vrijuit. En
er wordt ons nog een andere reden genoemd waarom Hij ons kan verlossen. Niet alleen omdat Hij
stierf, maar ook omdat Hij leeft om voor ons te bidden. De Man Die eens voor ons aan het kruis
stierf, leeft. De Jezus Die in het graf begraven werd, leeft! Als je me vraagt wat Hij doet, nodig ik je
uit om te luisteren. Luister, als je oren hebt. Heb je Hem niet gehoord, arme boetvaardige zondaar?
Heb je Zijn stem niet gehoord, die zoeter is dan het geluid van harpen? Heb je geen verrukkende
stem gehoord? Luister! Wat zei Hij? 'Vader! Vergeef...!' Wel, Hij noemde jouw naam! ‘Vader, vergeef
het hem, want hij weet niet wat hij deed. Het is waar dat hij zondigde tegen licht en kennis en
waarschuwingen, dat hij gewillig en smartelijk zondigde - maar, Vader, vergeef hem!' Boetvaardige,
als je kunt luisteren, zul je Hem voor je kunnen horen bidden. En daarom is Hij machtig om te

verlossen.
Ter overdenking

Hoe vaak neem je de tijd om erover na te denken wat Christus op dit moment voor je doet, als je een
christen bent? (1 Joh. 2:1)
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