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VOLKOMEN HARMONIE TUSSEN HEMEL EN AARDE

Hoe is dit mogelijk? Hoe moet de wereld worden teruggebracht? Hoe moet het hersteld worden?

Wij antwoorden; de reden waarom er een oorspronkelijke harmonie was tussen de aarde en de

hemel, was omdat er liefde was tussen hen beiden, en onze grote reden om te hopen dat de

harmonie tussen hemel en aarde uiteindelijk zal worden hersteld, is eenvoudig deze: dat God Zijn

liefde jegens ons reeds heeft geopenbaard, en dat in ruil daarvoor harten, die door Zijn genade zijn

aangeraakt, Hem nu reeds liefhebben; en wanneer zij zullen worden vermenigvuldigd, en de liefde

zal worden hersteld, zal de harmonie volkomen zijn.
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