VOLHARDEN TOT VOLWASSENHEID

Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; Wetende, dat de
beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij

moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. JACOBUS 1:2-4

Soms is het zo, dat wanneer een gelovige iets vraagt, en de verhoring onmiddellijk nadat hij erom
had gevraagd zou komen, het misschien te snel zou komen. Daarom is Gods tijd de beste tijd en het
juiste moment. Misschien bent u nog niet klaar voor de zegen. U hebt om vlees gevraagd, maar u
bent nog maar een zuigeling in de genade en daarom moet u nog een tijdje tevreden zijn met melk.
U hebt gevraagd om beproevingen van een volwassene, de vrijheden van een volwassene, het werk
van een volwassene, maar u bent nog maar een kind dat opgroeit tot een volwassene. Uw goede
Vader zal u geven waar u om vraagt, maar Hij zal het u geven op zo'n manier dat het geen last voor u
is, maar een zegen. Als het nu zou komen, zou het verantwoordelijkheden kunnen inhouden die u
niet zou kunnen dragen. Daarom moet u wachten zodat u er steeds meer op wordt voorbereid. Er
zijn ook redenen, ik betwijfel het niet, die in onze toekomst liggen, waarom onze gebeden niet
worden beantwoord. Vertragingen in gebed kunnen voor ons een soort trainingsschool blijken te
zijn. Neem het voorbeeld van de apostel. De "doorn in het vlees" was zeer pijnlijk, en hoewel hij een
gekozen apostel was, had hij geen antwoord. Drie keer riep hij, maar toch werd de doorn in het
vlees niet verwijderd. Het was goed dat het zo niet was, want Paulus moest tederheid worden
geleerd om zijn liefdevolle brieven te kunnen schrijven, en daarom ontving hij een ander

antwoord: "Mijn genade is u genoeg."
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