VOLHARD!

Want Ik leef en u zult leven. Johannes 14:19

Zodra we geestelijk leven hebben ontvangen, zijn er duizenden vijanden die proberen het te
vernietigen! Ik heb zelf de ene verleiding na de andere doorstaan, tot het leek alsof ik mijn houvast
op Christus moest loslaten en mijn hoop dreigde te verliezen. Er volgden conflict op conflict, strijd
op strijd, tot de vijand als het ware zijn voet op mijn nek zette en mijn hele wezen deed beven. Was
het niet geweest vanwege de belofte van Christus: “Want Ik leef en u zult leven,” dan had ik mogelijk
alle moed opgegeven en me neergelegd om te sterven. De zekerheid dat het geestelijk leven van een
christen blijft voortbestaan omdat Christus leeft, heeft mij steeds weer kracht gegeven en
uiteindelijk de overwinning gebracht. Neem daarom deze praktische les ter harte: wanneer je merkt
dat je geestelijk leven zwak is en je naar groei verlangt, ga dan tot de levende Christus, Hij zal je
kracht geven. Als het voelt alsof je geestelijk op sterven na dood bent, zoek dan nieuw leven bij de
Verlosser. Deze belofte wijst als een liefdevolle hand naar de voorraadkamer van genade. Jij die door
de woestijn van het leven trekt, weet: er is een verborgen bron onder je voeten, ook al zie je die niet.
Christus Zelf wijst je de weg ernaartoe. Overdenk Hem, vertrouw op Hem, trek in geloof steeds
dichter naar de Heere Jezus Christus toe. Zo zal je leven een Goddelijke impuls ontvangen die je

misschien al lange tijd niet meer hebt ervaren.
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