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VOLGT MIJ NA

En Hij (Jezus) zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. Mattheus 4:19

Ik denk dat ik wel tegen een ieder van u kan zeggen: ‘Als u zelf gered bent, is het werk nog maar half

klaar, zolang u nog niet een middel bent om anderen tot Christus te brengen.’ U draagt dan nog

maar voor een deel het beeld van God. Wanneer u nog niet begonnen bent op de een of andere

zwakke manier anderen over de genade van God te vertellen, heeft u nog niet de volledige

ontplooiing van het leven in Christus verkregen. Ik ben er zeker van, dat u geen rust vindt, totdat u

gebruikt zult worden, om velen tot die gezegende Zaligmaker te leiden, in Wie al uw hoop en

vertrouwen is. Zijn Woord is: ‘Volgt Mij’. Niet alleen opdat u gered of geheiligd wordt, maar: ‘Volgt

Mij na,en Ik zal u vissers der mensen maken’. Volg Christus met die intentie en dat doel. Vrees er

voor, dat u Hem nog niet volkomen volgt, als Hij nog niet in een bepaalde mate gebruik van u maakt

door u vissers van mensen te maken. Iedereen van ons moet een mensenvanger worden. Wanneer

Christus ons gevangen heeft, moeten wij anderen vangen. Als Hij ons gevangen genomen heeft,

moeten wij zijn politieagenten zijn, om rebellen voor Hem gevangen te nemen. Laten we Hem om

genade smeken om te mogen vissen en om onze netten zo uit te werpen opdat we een menigte van

vissen vangen. O, dat de Heilige Geest uit ons sommigen als de beste vissers maakt, die met hun

schepen vele zeeën zullen bevaren en een grote menigte vissen zullen bijeenbrengen!
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