VOLGEN OM TE KENNEN

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den Heere te kennen. Hosea 6: 3

We zullen de heilige kennis niet in één keer maar in stappen verkrijgen. Onze opdracht is om te
volharden en beetje bij beetje te leren. We hoeven niet te wanhopen als we traag zijn in onze
vooruitgang want we zullen het kennen. De Heere, die onze leraar is geworden, zal ons niet
opgeven, hoe traag wij ook zijn van begrip, want het is niet tot Zijn eer dat een mate van menselijke
dwaasheid Zijn vaardigheid zal belemmeren. De Heere verheugt er Zichzelf in om de eenvoudige
wijs te maken. Het is onze plicht om ons aan het hoofdonderwerp te houden, we moeten niet een of
andere eigenaardige leer kennen, maar we moeten Jehova zelf kennen. Vader, Zoon en Geest, de
Drie-enige God te kennen, dat is het eeuwige leven. Laten we ons hieraan houden, want op deze
manier krijgen we een goed onderwijs. Door de Heere te leren kennen leren we dat we genezing
ontvangen nadat we gewond zijn geraakt, verbonden worden nadat we geslagen zijn en het leven
ontvangen na het sterven. De ervaring heeft een heerlijk werk gedaan wanneer ons hart het spoor
van de Almachtige Heere volgt. Mijn ziel, blijf dicht bij Jezus, volg God in Jezus, en zo zult gij komen
tot de kennis van Christus, welke de allerbeste van alle wetenschappen is. De Heilige Geest zal u
leiden in de gehele waarheid. Is dit niet Zijn genadige belofte? Vertrouw op Hem dat Hij het zal

vervullen.
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