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VOLG DE VOETSTAPPEN VAN CHRISTUS

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2:

aarom zouden christenen Christus navolgen? Allereerst omwille van henzelf. Wil je dat je ziel

gezond is, vrij van de ziekte van de zonde en vol levenskracht door groeiende genade? Laat Jezus

dan jouw voorbeeld zijn. Verlang je naar een heilige en vreugdevolle omgang met Hem? Wil je boven

de zorgen en moeilijkheden van dit leven worden uitgetild? Wandel dan zoals Hij gewandeld heeft.

Er is niets dat je zo helpt om de weg naar de hemel snel en vastberaden te gaan, als het dragen van

het beeld van Jezus in je hart dat al je verlangens en daden bestuurt. Juist wanneer jij – door de

kracht van de Heilige Geest – in Zijn voetstappen mag wandelen, ben je het gelukkigst en toon je dat

je werkelijk een kind van God bent. Streef er dus naar om als Jezus te zijn. Volg Zijn voorbeeld na.

Gelovige, heb jij de Heiland lief? Is Zijn Naam je dierbaar? Ligt Zijn zaak je na aan het hart? Verlang je

ernaar dat Hij verheerlijkt wordt, dat zielen voor Hem gewonnen worden? Als dat zo is, wees dan

een volgeling van Jezus – en leef zoals Hij leefde.
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