VOLG CHRISTUS NA

Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade,
die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet

gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; 1 Petrus 1:13-14

Wij verafschuwen alle onwetendheid over Christus en de eeuwige dingen. Als we door
onwetendheid hebben gezondigd, zullen we klaar zijn met die onwetendheid. We zullen leerlingen
zijn van Zijn woord. We zullen dat meesterwerk van alle wetenschappen bestuderen, de kennis van
de gekruisigde Christus. We zullen de Heilige Geest vragen om de onwetendheid die de zonde
veroorzaakt ver van ons af te drijven. God geeft dat we niet meer in zonden van onwetendheid
vallen, maar dat we kunnen zeggen: "want ik weet, Wien ik geloofd heb; en voortaan zal ik meer
kennis zoeken, totdat ik met alle heiligen begrijp wat de hoogten, en diepten, en lengten, en
breedten van de liefde van Christus zijn, en de liefde van God ken, die alle kennis te boven gaat". 1k
geef u wat praktisch woorden mee. Als u blij bent dat u genade ontvangen hebt, toon dan uw
dankbaarheid door Christus na te volgen. Er was nooit eerder zo'n pleidooi als dit: "Vader, vergeef
het hun; want zij weten niet, wat zij doen." Pleit zo voor anderen. Heeft iemand u verwond? Zijn er
personen die u belasteren? Bid vanavond, "Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen."
Laten we altijd goed voor kwaad vergelden, hen zegenen die ons vloeken; en wanneer we geroepen
zijn om te lijden door het onrecht van anderen, laten we dan geloven dat zij niet zouden handelen
zoals zij doen als het niet vanwege hun onwetendheid was. Laten we voor hun onwetendheid

bidden en vragen: "Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen."
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