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VOLG CHRISTUS NA

Wees dan navolgers van God. Efeze 5:1

Jezus is werkelijk ‘gans en al begeerlijk’. Wil je net als Hij begeerlijk zijn? Er is maar één manier om

dat te bereiken: door steeds meer op Hem te gaan lijken. Jouw voorbeeld als christen is niemand

minder dan Christus zelf. Je mag Hem volgen, want in alles is Hij volmaakt begeerlijk. Je verlangt

naar Zijn vurige passie, maar ook naar Zijn wijsheid en voorzichtigheid. Je wilt Zijn liefde voor de

Vader leren kennen, maar ook Zijn liefde voor de mensen om je heen. Je wilt leren vergeven zoals

Hij vergeeft, zacht spreken zoals Hij spreekt, en trouw zijn zoals Hij trouw is – een trouw die nooit

wankelt. Zijn nederigheid en zachtmoedigheid, Zijn onbaatzuchtigheid en Zijn volledige toewijding

aan de wil van de Vader: dat zijn eigenschappen waar je ook naar mag verlangen. Hoe prachtig zou

het zijn als die allemaal zichtbaar werden in jouw leven! Maar wees eerlijk: welk ander voorbeeld je

ook kiest, je zult altijd tekortschieten. Alleen Christus is het zuivere, volmaakte voorbeeld van een

godvrezend leven. En juist daarom is het zo bijzonder te bedenken dat Jezus niet alleen ons

voorbeeld is, maar ook onze Redder. In de tempel stond vroeger een koperen waskom waarin de

priesters hun voeten wasten bij het brengen van offers. Zo reinigt Christus ons van onze zonden. En

die waskom was zo glanzend dat zij ook als spiegel diende: telkens als de priesters zich wasten,

zagen zij hun eigen vlekken. Dat is precies wat er gebeurt wanneer jij tot Jezus komt. Hij wast je

schoon van je zonden, maar meer nog: in het licht van Zijn volmaakte karakter zie je ook je eigen

zwakheden en onvolmaaktheden. Dat maakt je nederig en wekt in jou het verlangen om steeds

verder te groeien in heiligheid.
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