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VOLDOENDE VERFRISSING

En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Jeremia 31:12

Oh, wat heerlijk dat je ziel onder de hemelse verzorging staat. Niet langer een wildernis, maar een
tuin van de HEERE! Afgesloten van al het vuil, omringd door genade, geplant door onderwijs,
bezocht door liefde, gewijd door de hemelse discipline en bewaakt door de goddelijke macht, zo is
de begunstigde ziel bereid om vruchten voor de HEERE te geven. Maar een tuin kan uitgeput raken
door te weinig water, dan gaan alle blaadjes hangen en zijn ze klaar om te sterven. O mijn ziel, hoe
snel zou dit gebeuren als de HEERE je zou verlaten! In het oosten kun je een tuin zonder water al
snel geen tuin meer noemen, er kan niets meer groeien of zelfs leven. Maar als het onderhouden en
bewaterd wordt, is het resultaat geweldig. Oh, wat is het heerlijk als de ziel door de Heilige Geest
bewaterd wordt. Elk deel van de tuin heeft een eigen stroom water. Het is overvloedig genoeg om
voldoende verfrissing te geven aan elke boom en plant, hoe dorstig zij van nature ook mag zijn.
Voortdurend - elk uur brengt niet alleen zijn warmte, maar ook zijn verfrissing. Verstandig - elke
plant ontvangt net wat het nodig heeft. In een tuin kun je aan het gewas zien waar het water stroomt,
en zo kun je ook zien wanneer de Geest van God komt. O HEERE, bewater mij vandaag, en laat me
om Jezus wil U een volle beloning geven. Amen.



Het Spurgeon Archief

Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken
Pagina: 2

© Het Spurgeon Archief | Anno Domini 2024

Pagina: 2


