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VOLDANE GASTEN

En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden

en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. Mattheüs 22:10

De bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.’ Gasten behoren bij een bruiloftsmaal. U kunt

gouden en zilveren schalen opstapelen, de zaal versieren, de tafels dekken en muziek maken, maar

als er geen gasten zijn, wordt het feest een mislukking. Het is echter onze plechtige overtuiging dat

de Heere, onze God, nog nooit iets mislukt is en dat er ook nooit iets zal zijn dat Hem zal mislukken.

Wij geloven dat het eeuwig voornemen van de Heere gegarandeerd is en dat Hij al Zijn welbehagen

zal doen. Gods grootste werk is de verlossing; zal Hij dat dan laten mislukken? De behoudenis is Zijn

hoogste eer; zal dat op een mislukking uitlopen? Als God ten aanzien van het kruis gefaald had, zou

dat inderdaad een mislukking zijn; God zou onteerd worden en Zijn kroonjuwelen zouden in het slijk

geworpen worden. Maar dat zal nooit gebeuren. Keren we terug naar de gelijkenis en dan zien we

dat er voldoende gasten waren. ‘De bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.’ Er waren zoveel

gasten als nodig was voor de eer van de koning, zijn zoon en zijn bruid. O, zeker, bij de inzameling

en de voltooiing van alle dingen, zal de bruiloft van de Heere Jezus vervuld zijn met aanzittende

gasten. Hij zal zien de arbeid van Zijn ziel en verzadigd worden. Satan kan ons nu wel rampen en

teleurstellingen influisteren en het kan er nu wel op lijken dat de machten der duisternis zullen

overwinnen, maar nog is het einde niet. De wil van God, die zo vol genade en ontferming is, zal

volbracht worden, de voorbereidingen der genade zullen gebruikt worden om het uiteindelijke doel

tot stand te brengen. Zoals de bruiloft vervuld was met aanzittende gasten, zo zal de hemel vervuld

worden met ‘een schare die niemand tellen kan.’
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