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VOL VAN GENADE EN WAARHEID

En bet Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid

aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader), vol van genade en waarheid.

Johannes 1:14

Onze God is vol waarheid. Zijn beloften zijn waarachtig gebleken; niet één daarvan is ter aarde

gevallen. Ik wil niemand naast Hem. In het leven is Hij mijn leven en in het sterven zal Hij de dood

van de dood zijn; in armoede is Christus mijn rijkdom; in ziekte maakt Hij mijn bed op; in het duister

is Hij mijn ster en in het licht is Hij mijn zon; Hij is het manna in de legerplaats in de woestijn en Hij

zal de eersteling zijn van de volle oogst die hen in Kanaan wacht. Jezus is voor mij alle genade en

geen toorn, alle waarheid en geen bedrog; Hij is vol van genade en waarheid, oneindig vol. O, mijn

ziel, prijs ook deze dag ‘de Eniggeborene’ uit alle macht.
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