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VLUCHTGEDRAG

Want David, als hij in zijn tijd (voor zijn geslacht) de raad Gods gediend had is ontslapen. Handelingen

13:36a (King Jamesvertaling)

We dienen ons eigen geslacht niet door het te ontvluchten. Iemand zegt: „De wereld is zo slecht,

dat ik zo veel mogelijk probeer contacten ermee te vermijden. Zelfs het onderwijs in de christelijke

leer is zo verwaterd en zo grondig achteruitgegaan dat ik er niets meer mee te maken wil hebben.”

Deze man dient zeker zijn eigen geslacht niet. Als hij zichzelf als een soort kluizenaar in zijn grot

opsluit en de wereld naar de ondergang laat gaan, lijkt hij bepaald niet op David, want die diende

zijn geslacht voordat hij ontsliep. Ze zijn net als soldaten die wegvluchten en zich tussen de

plunjezakken verbergen. Kom voorwaarts, vecht dapper tegen het kwaad en triomfeer erover, of het

nu een dogmatisch kwaad betreft of een praktisch kwaad. Wees moedig voor Christus, wees Zijn

getuige en wees niet beschroomd.

Als u uw plaats niet inneemt op die manier, kan er nooit naar waarheid van u gezegd worden dat u

uw eigen geslacht gediend hebt. In plaats daarvan zou van u gezegd moeten worden dat u een

lafaard bent, of een gemuilkorfde hond die niet kan blaffen of bijten, iemand die niet in staat is ook

maar iets te doen waardoor u zou kunnen bewijzen dat er een ziel in uw lichaam zit.

 



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


