VLOEIT UW BEKER OVER?

... mijn beker is overvloeiende. Psalm 23:5

Vloeit uw beker over? Laat uw vrienden dan komen om ook die overvloed te krijgen. Laat anderen
deelhebben aan wat u niet voor uzelf wilt houden. Christenen zouden als de kleine watervallen
moeten zijn die ik in beken en rivieren heb gezien; ze lopen altijd over en maken andere
watervallen, die vanuit hun heerlijke overvloed weer nieuwe maken, en de schoonheid wordt met
vreugde almaar vergroot. Is het niet mooi om naar te kijken, als de bovenste schaal van een fontein
overloopt en maakt dat er een zilveren stroom neervalt, en de volgende schaal weer een
doorschijnend gordijn van water voortbrengt? Als God een van ons vult, is dat wel om anderen tot
zegen te zijn. Als Hij Zijn knechten die in de bediening staan de liefelijke gemeenschap met Hem
schenkt, is het opdat hun woorden anderen zullen aanmoedigen diezelfde gemeenschap te zoeken.
Als hun hoorders te eten krijgen, is het opdat ze er wat van mee naar huis nemen. Als u water voor
uw eigen molen krijgt en u het afdamt, zult u merken dat het overwoekerd raakt door welig tierend
onkruid, en gaat stinken. Mens, zet de sluizen open en laat het water stromen! Voor de genade en
voor het geld is er niets beters in de wereld dan in omloop te zijn. Laat het stromen. Er komt meer
en meer. Als u het tegenhoudt, zal het u tot armoede brengen, als u het verspreidt, wordt het meer.
Als u de vreugde Gods in uw hart ontvangt, ga het dan vertellen aan die arme wenende Maria en aan
die twijfelende Thomas. Het kan zijn dat God u de overvloed geeft met de bedoeling dat degenen

die dreigen te bezwijken, verkwikt zullen worden.
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