VISSERS VAN MENSEN, VOLG HEM!

En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Markus

1:17

Alleen door achter Jezus aan te komen, kunnen we het verlangen van ons hart verkrijgen en heel
nuttig zijn voor onze medemensen. Oh, hoe verlangen wij ernaar om succesvolle vissers te zijn voor
Jezus! Wij zouden ons leven opofferen om zielen te winnen. Maar we zijn in de verleiding om
methoden te proberen die Jezus nooit zou hebben geprobeerd. Zullen we toegeven aan het voorstel
van de vijand? Als dat zo is, kunnen we in het water ploeteren wat we willen, maar we zullen nooit
een vis vangen. We moeten Jezus navolgen als we willen slagen. Sensationele methoden,
entertainment enzovoort - is dat Jezus navolgen? Kunnen we ons voorstellen dat de Heere Jezus
een gemeente trekt op zulke manieren die nu gewoonlijk gebruikt worden? Wat is het resultaat van
dergelijke hulpmiddelen? Het resultaat is niet iets dat Jezus op de laatste grote dag zal meetellen.
We moeten ons aan onze prediking houden zoals onze Meester deed, want zo worden zielen gered.
We moeten de leer van onze Heer prediken en een volledig en vrij evangelie verkondigen, want dit
is het nu juist waarin zielen worden gewonnen. We moeten met Zijn zachtmoedigheid,
vrijmoedigheid en liefde prediken, want dit is het geheim van succes bij menselijke harten. We
moeten werken onder goddelijke zalving, athankelijk van de Heilige Geest. Dus, achter Jezus, en niet

voor Hem lopen, ook niet naast Hem, dan zullen wij vissers van mensen zijn!
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