VIJANDSCHAP TEGEN HET KWAAD

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Genesis 3:15

De vrouw en de slang waren zeer vriendschappelijk geweest, ze hadden met elkaar gesproken en
Eva dacht dat de slang haar vriend was. Ze was de helledraak z6 goed gezind, dat ze zijn raad had
aangenomen, tegen het duidelijke gebod van God in. Ze had de boze dingen geloofd die de listige
slang haar over haar Schepper toefluisterde. Maar nu was de vriendschap tussen de slang en de
vrouw tot een einde gekomen. De vrouw had de slang bij God beschuldigd. Ze had gezegd: ‘De slang
heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.’ Dat was heel goed. De vriendschap van zondaren is niet van
lange duur. Ze zijn al begonnen te twisten, en nu komt de Heere, en het behaagt hem ten goede van
de mens gebruik te maken van de twist die begonnen is. De Heere zegt: ‘Ik zal die onenigheid nog
veel verder doen gaan. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw.’ Satan rekende erop
dat de nakomelingen van de mens met hem verbonden zouden zijn tegen God. Maar God zal dit
verbond met de hel verbreken. Hij zal een Zaad verwekken dat krijg kon voeren tegen de machten
van de satan. We lezen hier voor het eerst de verklaring van God dat Hij een Koninkrijk zal
oprichten, een Koninkrijk dat de tirannie van de zonde en van de satan zou tegenstaan. Hij zou in
het hart van een verkoren zaad vijandschap tegen het kwaad scheppen, zodat ze ertegen zullen
strijden. Ze zullen de vorst der duisternis overwinnen. Van nu voortaan moet de vrouw de boze
haten. En daar heeft ze ook overvloedige redenen toe. Zo dikwijls als ze aan hem dacht, zal het met
een gevoel van onuitsprekelijk berouw en droefheid geweest zijn, dat ze naar zijn bedrieglijke en
goddeloze taal heeft kunnen luisteren. Ook het zaad van de vrouw heeft altijd vijandschap
gekoesterd tegen de boze. En dan bedoel ik niet het vleselijk zaad, maar het geestelijk zaad, dat is:
Christus en zij die in Hem zijn. Zij haten de slang, de satan, met een volkomen haat. Dat Zaad der
vrouw is Christus. Er was vijandschap tussen Christus en satan. Hij kwam om de werken van de
duivel te verstoren. Hij kwam om hen te bevrijden die door hem gevangen werden gehouden.
Hiertoe was Hij geboren. Hiervoor heeft Hij geleefd. Hiervoor is Hij gestorven. En hiertoe zal Hij

wederkomen.
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