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VIJANDEN WORDEN VRIENDEN

Er gaat een verhaal over een Chinese keizer die, nadat hij het nieuws had ontvangen dat zijn
vijanden tegen hem in opstand waren gekomen in een van de verafgelegen provincies van zijn rijk,
tegen zijn dienaren zei: 'Volg mij en we zullen ze uitroeien'. Hij rukte op en zodra hij dichterbij kwam,
onderwierpen de rebellen zich. Iedereen dacht dat hij nu die vreselijke wraak op hen zou uitoefenen,
maar ze waren verbaasd toen ze zagen dat hij de gevangenen zachtmoedig en vriendelijk
behandelde. 'Wat is dat nu?' riep de premier. 'Komt u zo uw belofte na? U hebt immers uw keizerlijk
woord gegeven dat uw vijanden zouden worden uitgeroeid en u hebt ze allemaal gratie verleend,
sommigen hebt u zelfs omhelsd.' 'Ik heb beloofd,' antwoordde de keizer, 'mijn vijanden uit te roeien.
Ik heb mijn belofte gehouden, want zie, het zijn geen vijanden meer'. Is dit geen toepasselijk beeld
voor een christen.
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