VIER DE GEBOORTEDAG VAN JEZUS

Wij achten elke dag gelijk, maar toch, omdat deze tijd ons aan Jezus doet denken, moeten wij met
vreugde terugdenken aan de glorieuze geboorte van onze dierbare Verlosser. Naar wie anders dan
naar Hem werd ooit verlangd door zo'n grote menigte harten? Wanneer hebben engelen zich
overgegeven aan middernachtelijk gezang, of heeft God een nieuwe ster aan de hemel laten stralen?
Naar wiens wieg maakten arm en rijk zo'n gewillige pelgrimstocht, en offerden zulke hartelijke
gaven? Moge de aarde zich verheugen; moge alle mensen hun arbeid staken om "de grote
geboortedag" van Jezus te vieren. Laat blijdschap het uur beheersen; laat heilig gezang en zoete

muziek onze ziel vergezellen in verrukking en vreugde.
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